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Gewenning
 
Een vreemd woord is dat eigenlijk, gewenning….
De ‘Dikke van Dale’ geeft maar liefst tien definities: aanpassing, acclimatisering, afhankelijkheid, gewoon
te, gewoontevorming, gewoonwording, inburgering, tolerantie, verslaafdheid en verslaving. Dat is nogal
wat. En toch zegt het woord mij meer dan de definities die gegeven worden. Gewenning. Je moet het
even een paar hardop zeggen. Erop kauwen. 
 
Hoe kom ik daar nu op, op dat woord? Welnu, het is medio augustus als ik dit schrijf en op het moment
dat u dit leest, zijn we weer een aantal weken verder en kan er dus heel wat veranderd zijn, maar…… het
valt me de laatste tijd op hoe de oorlog in Oekraïne zo goed als bijna verdwenen is van de nieuwsplat
forms. Nauwelijks komt het nog ter sprake. Alleen ‘uitschieters’ (vreselijk dubbelzinnig woord in dit ver
band…) worden nog gemeld.
In tegenstelling tot de periode toen die verschrikkelijke oorlog losbarstte. Toen kon je zo ongeveer vieren
twintig uur per dag alles volgen wat er daar gebeurde. De hele programmering werd erop aangepast. In
clusief talloze interviews met ‘deskundigen’ die uitgebreid kwamen vertellen hoe en wat. 
 
Maar dat is niet meer. De oorlog in Oekraïne haalt nauwelijks het nieuws. Blijkbaar zijn eraan gewend ge
raakt. En dat geldt niet alleen voor deze oorlog. Het geldt voor meer afschuwelijke gebeurtenissen die da
gelijks ons via verschillende nieuwsbronnen bereiken. Even schrikken we, maar even snel als die berichten
komen, zijn ze ook weer verdwenen.
Is dat zo? Zijn we eraan gewend geraakt? Is er een soort van ‘gewenning’ opgetreden?
Als dat zo is….. dan loert er gevaar. Groot gevaar misschien wel. We hebben dan blijkbaar ‘steeds meer,
steeds erger, steeds afschuwelijker’ nodig om ons nog werkelijk te laten raken.
Dat is een gedachte die mij benauwd. Moet ik in alle eerlijkheid zeggen. 
Het vraagt dus van mij om kritisch te blijven, waakzaam zo je wil.
 
De Schrift leert mij dat. De Schrift roept voortdurend op tot waakzaamheid en tot een kritische houding. De
Schrift legt zich namelijk niet neer bij het noodlot, of stom toeval.
De Schrift accepteert eenvoudig niet dat er onrecht heerst, dat mensen onderdrukt worden, dat vreemde
lingen worden uitgebuit en buitengesloten. De Schrift accepteert geen enkele vorm van oorlog, geweld,
knechting of moord – in welke vorm dan ook. De Schrift is allesbehalve apathisch. 
Wie de messiaanse droom van de Schrift, of het ‘koninkrijk van God’ serieus neemt, laat zich voortdurend
raken door wat er om je heen gebeurt. Die zal er nooit aan wennen. En dus ook niet voor lief nemen. 
 
Je laten raken. 
En waar dat niet gebeurt zou je kunnen spreken van ‘gewenning’. 
Dat levert dan een elfde definitie op van dat woord gewenning.
Namelijk: je niet meer laten raken, of: niet meer geraakt worden door….. 
Zullen we dat aan de redactie van de Dikke van Dale schrijven?
 Of… zullen we gewoon maar zorgen dat gewenning geen vat op ons krijgt…?
Lijkt me een beter idee.
 
ds. Theo Menting
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‘Lastige Bijbelverhalen’
 
Hebt u dat ook weleens, dat u teksten uit de Bijbel hoort of leest die u
heel moeilijk te begrijpen vindt? Daarvan zijn er best veel. En mis
schien denkt u dan: ‘Daar kan ik niets mee, laat maar zitten.’ Maar
als u het interessant vindt om daar toch met anderen over in gesprek
te gaan, bent u van harte uitgenodigd om dit najaar enkele keren
naar Etten te komen. Aan de hand van het boek ‘Vreemd en bizar’
van Piet Schelling discussiëren we over een aantal lastige Bijbelver
halen.
De eerste bijeenkomst is op dinsdag, 27 september om 19.30 uur in
de Glazeren Kast in Etten. Dan maken we afspraken voor het ver
volg. 
U kunt zich aanmelden via de mail : janfischer@kpnmail.nl of via de
telefoon: 0315-239230. 
Ds. Jan Fischer, PG Etten, Terborg en Ulft

Liedmiddag 'Psalmen anders'
 
Klavertje Vier organiseert op zaterdag 19 november 2022 een lied
middag rond de nieuwe bundel ‘Psalmen Anders’.
Deze bundel, zojuist verschenen, is een aanvulling op de 150 Psal
men in ons liedboek.
Enkele psalmen op Geneefse melodieën hebben een nieuwe tekst
gekregen. Bestaande uitwerkingen krijgen nieuwe versies, soms
omdat er een versie voor kinderen bijkomt. Er worden psalmen sa
mengevoegd, er komen versies bij van over de grens en er komen
versies bij die actuele maatschappelijke vragen verwoorden.
 
Deze middag gaan we met elkaar proeven en zingen uit deze nieu
we bundel.
Daarnaast staan we ook stil bij de inhoud van een aantal psalmen
en naar de betekenis van de psalmen in onze eredienst.
We doen dat allemaal onder de bezielende leiding van Elske te Lin
dert, cantor-organist in Doetinchem en Theo Menting, predikant in
Gendringen-Bontebrug.
De middag begint om 13.30 uur en sluit rond 17.00 uur af met een
korte vesperdienst. De liedmiddag wordt gehouden in de protestant
se kerk in Gendringen. Iedereen die van zingen houdt is van harte
welkom!

Filmavond: 'Respect'
 
Maandag 3 oktober  is er weer een filmavond. We kijken naar 'Res
pect' een film over het leven en de muzikale carrière van Aretha
Franklin. Over de gave van muziek maar ook over het belang van het
vinden van je eigen geluid. Respect verdienen en respect geven.
Na de film is er gelegenheid om in een ontspannen sfeer met elkaar
in gesprek te gaan. Inloop vanaf 19.45 uur en om 20.00 uur starten
we met de film. Welkom in Verenigingsgebouw de Sprank in Silvolde
(Kerkenstraat 6a).

Activiteiten Klavertje 4
 
Ook voor komend seizoen hebben we als Klavertje-4 weer een aantal activiteiten gepland. We hopen dat
ze bijdragen aan het verder buurtmaken en zien uit naar mooie ontmoetingen.

3



Evensong
 
De laatste jaren kent de Anglicaanse Evensong ongekende populari
teit in Nederland.
In veel kerken worden er regelmatig Evensongs gehouden en ze trek
ken doorgaans veel bezoekers. Vooral ook bezoekers die in de regel
weinig of geen kerk bezoeken.
De Evensong is een gezongen avondgebed en vindt zijn oorsprong
in de Engelse, Anglicaanse traditie. In de Anglicaanse kerken, kathe
dralen en colleges worden dagelijks de Evensongs gehouden. Het is
een voortzetting van het dagelijks koor- of getijdengebed dat in de
kloosters wordt gehouden. Tot op de dag van vandaag.
De typisch Engelse Evensong is in grote lijnen een vermenging van
de vesper (avondgebed) en de completen (dagsluiting). Het koor
speelt een grote rol en de Evensong is daarom ook broedplaats van
schitterende Engelse koormuziek. In de regel zijn er twee Schriftlezin
gen, en klinken er de lofzang van Maria (het Magnificat) en de lof
zang van Simeon (het Nunc Dimittis). Ook de gebeden worden ge
zongen.
Op zondagavond 23 oktober zingt het Catharinacollegium o.l.v.
Elske te Lindert, een Evensong in de protestantse kerk in Gendringen.
Deze Evensong is, opnieuw, weer een project van Klavertje Vier.
We beginnen om 19.00 uur. Wees van harte welkom en laat u mee
nemen door de prachtige muziek, de rust en de stilte.

Workshop: Adventskrans maken
 
Al generaties lang hoort in vele landen de adventskrans bij de kerst
tijd. De meestal uit dennen- of sparrengroen bestaande krans met
vier kaarsen staat voor het eeuwige leven en voor hoop (groen). Elke
zondag van Advent brandt er een extra kaars totdat we vieren dat
het Licht in de wereld kwam met de geboorte van Jezus Christus.
Onder begeleiding van de ervaren bloemschikkers Willemien On
stenk (PG ’s-Heerenberg-Zeddam) en Gerard van den Broek (PG
Gendringen-Bontebrug) maken we een eigen unieke krans om zo de
adventstijd ook thuis nog wat intenser te beleven. Tegelijkertijd is het
een prachtige gelegenheid om elkaar tussen het fröbelen door wat
beter te leren kennen. 
We nodigen u uit op vrijdagavond 25 november om 19.30 uur.
Mocht u deze avond niet kunnen, dan zijn er een paar plekjes vrij op
zaterdagmorgen 26 november. Deze ochtend is speciaal voor kinde
ren en hun ouder(s) en begint om 10.00 uur. Beide workshops vinden
plaats in het Imminkhuis in Zeddam (Bovendorpsstraat 8a).
U kunt zich voor deze workshop vóór 18 november opgeven bij Ge
rard van den Broek (email: g.merenbroek@gmail.com, telefoon: 06
34857089). Na opgave volgt een lijst met benodigdheden.
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Workshop: Adventskransen maken
voor kinderen!
 
Dit jaar is er niet alleen een workshop adventskransen maken voor
volwassen, maar ook voor kinderen en hun ouder(s). De workshop
vindt plaats in het Imminkhuis in Zeddam (Bovendorpsstraat 8a) op
zaterdagmorgen 26 november en begint om 10.00 uur. 
Je kunt je voor deze workshop vóór 18 november opgeven bij Gerard
van den Broek (email: g.merenbroek@gmail.com, telefoon: 06
34857089). Na opgave volgt een lijst met benodigdheden. I.v.m. de
begeleiding graag even laten weten hoeveel volwassenen meeko
men met de kinderen

Time-outvoorziening Het Passion
 
Op Het Passion kunnen dak- en thuisloze en verslaafde medemensen
tot rust komen. Contact met mensen inspireert tot herstel. Het hele
jaar door zijn er vrijwilligers die deze mensen aandacht geven. Dia
conale vakantievrijwilligers verblijven van maandag tot zaterdag op
Het Passion. In de weekenden zijn er stafvervangers. Professionele be
geleiders ondersteunen daarin de vrijwilligers. 
Vrijwilligers uit de omgeving komen een of twee dagdelen per week
en hebben dan een vaste rol, samen met de gasten.
Het Passion is een diaconale instelling en is voor 30% afhankelijk van
giften(€150.000).
“Ik voel me weer ergens veilig”
Het Passion biedt een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Waar
mensen elkaar leren kennen en zo ontdekken dat herstel van het
leven begint bij het contact met de (A)ander. Daar geloven we in op
het Passion. De prachtige boerderij en sfeervolle omgeving zorgen
voor de nodige rust. De vrijwilligers en stafvervangers zorgen voor de
nodige aandacht. Het feit dat de gasten geen drugs of alcohol ge
bruiken, maakt dat ze mogen ontdekken wie ze zijn. We zien mensen
opknappen, herstellen en moed krijgen om weer verder te gaan. 
Komt u ook sfeer proeven?
De ontmoeting tussen vrijwilligers en gasten is van groot belang. Als
vrijwilliger kunt u een werkvakantie boeken. Vijf dagen lang optrek
ken met de dakloze medemensen. Onvergetelijk, verrijkend en hart
verwarmend. Hebt u belangstelling voor een werkvakantie of voor
ander vrijwilligerswerk? Bel of mail gerust naar 0314-382462 of luuk
krol@hetpassion.nl
Met hartelijke groet, namens het team,
Luuk Krol directeur

Gezamenlijk diaconaal
project 
Deze twee jaar steunen we
als Klavertje 4 het werk van
Het Passion in Hummelo. In
de vorm van collectes, acties
en het delen van informatie.

Stilte Workshop
 
Advent is een periode van bezinning. In deze periode organiseren
we daarom een Stilte Workshop. Deze workshop wordt begeleid door
Ernst Haagsman, ouderling in de PG ’s-Heerenberg-Zeddam. De acti
viteit vindt plaats op 12 december, van 19.30-21.30 uur, in de kerk
van Zeddam (Ettemastraat 3).
Geef je snel op, want er kunnen maximaal 12 personen meedoen
aan deze workshop.
Opgeven kan rechtstreeks bij Ernst: e@haagsman.com of
0314-785510. 
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Pelgrimeren
 
Eén keer in de zes weken wordt er gepelgrimeerd in de mooie bosrij
ke omgeving van ’s-Heerenberg-Zeddam. De ochtend begint met
koffie en daarna vindt er een korte meditatieve bijeenkomst plaats
rondom een thema. Vervolgens gaan de pelgrims in stilte wandelen
om daarna in tweetallen de gedachten en ervaringen rondom het
thema te delen. 
Ook mensen die minder goed ter been zijn zijn welkom. Voor hen is
het mogelijk om in de kerk te blijven en dan na een periode van stilte
met elkaar het gesprek aan te gaan rondom het thema.
Heb je een keer interesse, dan mag je altijd vrijblijvend een keer aan
sluiten. Zet de data alvast in de agenda: 5 oktober, 23 november,
11 januari. We starten in het Imminkhuis, om 9.30 uur.
Voor meer informatie: dshjnieuwenhuis@gmail.com.

Quilten
 
Eén keer in de twee weken komen de quilters bij elkaar in het Immink
huis in Zeddam om droomdekens te maken voor Stichting de Regen
boogboom. Deze dekens worden geschonken aan kinderen die een
chronische – en of levensbedreigende ziekte hebben, een trauma of
een handicap. Ook kinderen die in een moeilijke situatie terecht zijn
gekomen, komen in aanmerking voor een dekentje. Stichting de Re
genboogboom en de makers van de droomdekens hopen dat de
kinderen mooie dromen onder dit dekentje hebben en dat het hen
troost biedt, zodat ze even worden afgeleid van pijn en verdriet. 
Er zijn ook deelnemers bij de quiltgroep aangesloten die hun eigen
handwerkje meenemen.
Voor meer informatie: jan.joke.roseboom@hotmail.com.
 

Activiteiten vanuit de de diverse kerken
 
Naast de gezamenlijke activiteiten is er ook in de verschillende klaverblaadjes genoeg te doen. Een greep
uit het aanbod vindt u op deze pagina's. U kunt altijd op de website www.pgklavertjevier.nl kijken voor
meer informatie.
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Zondagmiddagconcerten Silvolde
 
Ook dit seizoen hopen we weer een aantal mooie zondagmiddag
concerten te mogen organiseren. Het programma tot december is
inmiddels bekend.
We starten op zondag 23 oktober met MBrass. Dit is een achtkoppi
ge Achterhoekse  brass-formatie. Met ervaren muzikanten uit Mont
ferland spelen ze herkenbare muziek voor jong en oud in een eigen
stijl. Mbrass staat voor muziek die het publiek en de bandleden raakt
en omarmt (embrace).
Op 20 november staat Sereen gepland.  Sereen is in de basis een
avondwakekoor maar ze vinden het heel fijn om ook weer eens een
concert te mogen verzorgen. 
In december is het dan de beurt aan De Görgelpiepen. Op 11 de
cember hopen zijn te komen met een programma dat past in de tijd
van het jaar: Advent en Kerst. 
Deze zondagmiddagconcerten beginnen altijd om 15:00 uur en in
de pauze of na afloop is er koffie & thee. De entreeprijs is nog steeds
8 euro. 

Jeugdwerk
Iedere maand zijn er in De Sprank in Silvolde jeugdclubs. Deze zijn
voor alle jongeren toegankelijk dus aarzel niet om de (klein)kinderen
een kijkje te laten nemen!
 
Kidz op zolder ( Groep 4 t/m groep 8)
wanneer: Vrijdagavond van 18.45 - 20.00 uur
 
Kidz in de kelder (Klas 1,2,3 VO)
wanneer: Vrijdagavond van 20.15 - 21.30 uur
 
2022: 11 september start 14 oktober, 11 november, 9 december
2023: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei
 
Tienerkerk en Jeugdkerk
Elke vierde zondag in de maand is er in de Sprank een bijeenkomst
voor de tieners en jongeren. Daar gaan ze actief met elkaar in ge
sprek over geloven en alles wat daarbij komt kijken.
Tienerkerk (Klas 1,2,3 VO)
wanneer: 10.00 - 11.00 uur
Jeugdkerk ( Klas 4 VO en alles wat daarna komt ;-))
wanneer: 11.15 - 12.15 uur
 
Data: 2022: 25 september, 23 oktober, 27 november, 18 december
2023: 29 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni
 
Voor meer informatie neem gerust contact op met  Gerjanne van
der Velde: predikant@pgsilvolde.nl ,0315-239910

Lezing Erik Muller
Erik Muller werkte jarenlang als internist-oncoloog in het Slingeland
Ziekenhuis. In 2019 ging hij met pensioen. Patiënten met kanker ver
telden hem regelmatig over wat mensen tegen hen zeiden en wat
dit met hen deed. Dat inspireerde hem tot het schrijven van het boek
'Gelukkig heb je je wenkbrauwen nog', over wat je wel en beter niet
kunt zeggen tegen mensen met kanker.
Op woensdag 12 oktober komt hij in de kerk in Silvolde om over dit
boek te vertellen en in gesprek te gaan. Aanvang 20.00 uur
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